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CREATIEF MET KUNST
Deze maand gaan wij ons bezig houden met kunst en gaan wij allemaal
mooie dingen maken. Ook gaan wij spelletjes spelen die met kunst te maken
hebben.Dus er staan weer allemaal leuke dingen op het programma!

Maandag 28 augustus t/m vrijdag 1
september

Kunstige keukenkunst
Een vork, stamper of garde: waar gebruiken jullie die thuis voor? Hier
gaan we er mee verven! Een leuke manier om meer te leren over
keukengerei.

Kunstenaar in paniek
Help! Schilder Mon de Riaan is in paniek. Al zijn
schildersbenodigdheden liggen nog aan de andere kant van de stad.
Zonder zijn spullen kan hij natuurlijk niet werken! En zijn schilderij
moet morgen al af zijn! Welk team help Mon uit de brand en bezorgt
hem zo snel mogelijk al zijn spullen?

Maandag 4 t/m vrijdag 8 september
Kunst sculptuur
Leef je uit als een échte kunstenaar en bouw je eigen 3D sculptuur!
We hergebruiken verschillende materialen voor ons kunstwerk. Zoek
een leuk plekje uit voor je sculptuur en bewonder het samen met
anderen!

Fruitige kunstwerken
Fruit is gezond! We maken fruitige kunstwerken en daarna eten we
het gezellig samen op.

Maandag 11 t/m vrijdag 15
september

Kunstwerk van wol
Wil je schilderen zonder verf te gebruiken? Met een beetje klevend
papier en wat wol lukt het prima hoor! Kom maar testen.
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Kunstenaar overloopspel
Welke kleuren heb jij allemaal in je kleding? Let goed op welke kleur
de kunstenaar roept en ren naar de overkant. Maar pas op dat je niet
wordt getikt!

Maandag 18 t/m vrijdag 22
september
Donderdag 21 september is de "dag van de leidsters"

Kleur je krassen
Niet denken, maar doen tijdens deze leuke activiteit! Je mag je
helemaal uitleven op het papier, door lekker te krassen. Als je denkt
dat je genoeg krassen op papier hebt staan, bekijk je je tekening
goed en probeer je hier vormen in te zien. Welke vormen en
voorwerpen zie jij verschijnen in jouw krassen?

Babydoekjeskunst
We gaan een kunstwerk maken van babydoekjes. Je gebruikt ze
doorgaans voor vieze handjes, billetjes en gezichtjes, maar wist je
dat je ze ook kunt gebruiken om eenvoudige en prachtige
kunstwerken te maken?

Maandag 25 t/m vrijdag 29
september

Kunstrace
Heb jij het kaartje met de juiste kleur in je hand? Ren dan naar de
overkant! Kunnen we samen een snelle tijd neerzetten?

Schuimkunst proefje
Een leuk proefje. Wat gebeurt er met het scheerschuim en de
voedingskleurstoffen wanneer je dit samen mengt? En wat als je er
nu een blaadje papier op legt?

 


